Visualisatie het koninkrijk’
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Sluit je ogen. Adem zachtjes in... en uit...

Laat de wereld van buiten langzaam vervagen.

Alsof je door een nevel van licht glijdt

en stap voor stap... de poort opent naar een andere wereld.
Spreek zachtjes in jezelf:

"Met deze spreuk open ik de poort naar mijn Koninkrijk.
Laat mij zien wat ik nog niet zie...

Laat mij voelen wie ik werkelijk ben."

Plof.

Je benter.

Zonder waarschuwing sta je ineens midden in een sprookjesbos.
De bomen fluisteren, het mos kietelt onder je voeten

en het ruikt naar licht, lente en een vleugje magie.

Voor je staat een koets. Niet zomaar een koets...

Dit is een koninklijke reiswagen.

Zacht fluweel, edelstenen in de wielen, en...

wacht eens even...

wat heb jij aan?

Je kijkt omlaag.

Je draagt koninklijke kleren.

Een mantel, versierd met symbolen die precies passen bij wie jij bent.
En op je hoofd... staat daar een kroon?

"Uwe Koninklijke Hoogheid...

mag ik u uitnodigen om plaats te nemen in uw koninklijke koets?"

De deur zwaait open. Je stapt in.

En nog voordat je goed zit, voel je dat de koets zachtjes begint te bewegen.

Hij rolt vanzelf, gedragen door paarden die lijken te weten waar jij naartoe moet.

Ze hoeven geen teugels. Ze volgen jouw energie.

Langs bossen, over bruggen van licht,

langs meren waar je een glimp van je eigen gezicht ziet.
Sterren begeleiden je, ook al is het dag.

En soms... zie je figuren langs de kant staan.

Ze knikken. Groeten. Fluisteren.

"Daar gaat onze koning(in)..."

Dan ineens zie jij jouw kasteel.

Een plek die je misschien al kende van dromen, of die je nu pas ontdekt.
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De kasteelbrug is naar beneden. De kasteelpoort zwaait open. Je mag naar binnen.
De gangen zijn stil, maar warm.
Je voeten weten de weg.

En dan kom je in de troonzaal.
Groot, ruim en helder.
In het midden staat een troon. Jouw troon.

Je gaat zitten op jouw troon.

Vanaf deze plek regeer jij.

Niet met macht, maar met innerlijke wijsheid.
Met zachtheid, moed en liefde.

En weet je...

straks komen er acht bijzondere figuren op bezoek.

Bewoners van jouw koninkrijk.

Talenten, krachten, stemmen, delen van jezelf die jij uitgenodigd hebt op audiéntie.
Ze komen niet zomaar langs.

Ze komen dineren aan jouw koninklijke tafel.

Om gezien, gehoord en erkend te worden.

Misschien brengen ze geschenken.

Misschien vertellen ze verhalen.

Misschien herinneren ze jou aan iets wat je lang vergeten was.

Maar voor nu...

zit jij op de troon.

Adem in...

voel je plek...

en bereid je voor op de ontmoeting met jouw innerlijke hofhouding.

Jouw Koninkrijk wacht op jou.
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